
Kananga,  Nieuwjaar 1995 
 
 
        

                                                 Hun toekomst                                                                                          
  
                                                 was somber op  
 
                                                 Kerstmis 1993 ... 

 
 
 
 
 

... maar dank zij uw steun hadden honderden 
families van vluchtelingen met Kerstmis 1994 
een huisje. 



 
Goede Vrienden, 
 
 Twee jaar vluchtelingenopvang in West - Kasaï : 300.000 mensen werden 
verder geholpen, 200.000 gingen naar het binnenland, de rest bleef in de stad 
Kananga. 
 Ongeveer 15.000 wisten echt niet waarheen en verkozen velden aan te 
leggen aan de rand van de stad.  Met uw steun, die van Memisa en Oxfam, kreeg 
elke familie een stuk grond, medische verzorging, landbouwgereedschap en een 
tent.  We gaven ze ook nog wat te eten tot de eerste oogst. 
 Samen met hen werden gedroogde stenen gemaakt.  Huisjes werden 
gebouwd.  De daken werden voorlopig bedekt met zeilen.  Nu is er stilaan lang gras 
genoeg om het dak definitief te dekken.  Deuren en vensters zijn ook in de maak.  Ja, 
het is op goede weg. 
 Zo kregen duizenden mensen een thuis.  Op Kerstmis 1994 was Jezus 
aanwezig door de liefdevolle houding van velen...  voor Hem was er weer plaats in 
de herberg.  Er kwam terug hoop en wat vreugde in deze gezinnen.  Dank voor alles. 
  
 Een goed,  vreugdevol jaar 1995 en veel dankbare groeten in naam van al die 
mensen. 
 
Pater Ivo Vanvolsem                     Broeder Paul Depoorter                Pater Jaak Mevis 
uit Buizingen, Brabant                          uit Izegem, West-Vlaanderen                 uit Lummen, Limburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indien u verder wenst te steunen, kunt u op volgend rekeningnummer storten: 

 "Scheut Ontwikkerlingssamenwerking, Brussel" 
 000 - 0901974 - 68 (met fiskaal attest) 

 met vermelding: nazorg vluchtelingen - Kananga. 


